
I N F O A V O N D  K L E I N E  G R O E P E N
Woensdagavond 21 augustus is er de gelegenheid om
informatie op te doen over de kleine groepen. We
geloven in de kracht van de gemeenschap en wat God
daarin geeft. Loop langs de informatietafel om je op te
geven of mail naar info@kerkvoornu.nl.

S T E K D A G E N
God heeft ons veel geschonken. Zo ook met de Stek. Wat
een wonder dat we elkaar en onze streek mogen dienen
op zo’n mooie plek. Schrijf je 2 keer per jaar in om de
handen uit de mouwen te steken en de Stek te
onderhouden. Zo dragen we samen wat ons gegeven is.
Bij de informatietafel is er de mogelijkheid om je in te
tekenen. Zaterdag 7 september starten we weer!

G E B E D S -  &
A A N B I D D I N G S A V O N D
Elke eerste woensdagavond van de
maand komen we samen om God te
loven en tot Hem te bidden. De eerste
avond van het seizoen is op 4
september. Het zijn bijzonder intense
geloofsmomenten, die je niet wilt missen. 
Start 19.45 uur.

L I F E  T O G E T H E R
Voor alle jongvolwassenen ergens tussen
de 20 en 35 jaar, is er op 18 augustus de
gelegenheid om elkaar beter te leren
kennen. Direct na de dienst eten we
samen een hapje en maken we kennis.
Neem wat mee om ook te delen. We
ontmoeten elkaar in de lounge. Opgave
is niet nodig.

KVN SUMMERTIME

NIEUW SEIZOEN

M A A K  V E R S C H I L
Jezus daagt ons uit om Hem te volgen, ook in
Zijn voorbeeld van het dienen. God heeft ons
gezegend met allerlei mogelijkheden om Zijn
naam bekend te maken. Meld je aan en loop
een keer mee om te kijken wat er allemaal
vanuit dit gezin gebeurt om anderen te
bereiken met de liefde van Jezus. Denk aan:

Doordeweekse missie
MamaCafé, Gastvrouw, Beheer, Meet&Eat,
jongerenwerk, Shop4Nop, communicatie,
SoupBreak of het Verhuurteam.

Zondags
Minikidz, KidzClub, Kosters, Koffieteam,
Welkomstteam, Technische team. 

Opvang
Hulp bij de opvang van de Oekraïense
vluchtelingen.



VAKANTIE
STEK

KVN SUMMERTIME

V A K A N T I E  L E E S T I P S
Op zoek naar een goed boek voor de vakantie? 
Een paar ideeën:

Beth Moore bepaalt ons bij hoe we bedoeld zijn om te leven in haar boek: Leven in
vrijheid.
Voor wie het leven wat overweldigend vindt kan het boek van Gordon MacDonald je
helpen met zijn boek: Breng orde in je innerlijk leven.
Worstel je met het aannemen van Gods liefde? David Benner heeft een serie boeken
geschreven: Liefde en Overgave
Voor wie houdt van christelijke romans is het verhaal van Lynn Austin gebaseerd op
het verhaal van Hosea, Bevrijdende Liefde, een aanrader.
In een wereld waar religie steeds minder betekenis lijkt te krijgen, worstelt ‘De
uitnodiging’ met de tijdloze vraag: waar is God in deze wereld? Een W. Paul Youngs
roman.

Heb je zorgvragen in de periode
dat de Stek vakantie heeft? Die
kun je mailen naar
zorg@kerkvoornu.nl

G E B E D
Laten we deze zomer voor

elkaar blijven bidden. Bid voor
bescherming en een diepere

liefde voor onze Heer.

LAAT UW LIEFDE ONZE HUIZEN
VULLEN DEZE VAKANTIE.

DAT WE ELKAAR LIEFHEBBEN
ZOALS U ONS LIEFHEEFT.

DAT WE KUNNEN GENIETEN
VAN HET GOEDE DAT U ONS

GEEFT.
DAT WE KUNNEN ONTSPANNEN

EN RUSTEN ZOALS U ONS
VOORDEED.

WE LEGGEN DE VAKANTIE IN
UW HANDEN.

WEES AANWEZIG HERE, MET
UW RUST EN VREDE.

Kijk ook gerust in onze eigen bibliotheek
in de Huiskamer. Ook voor de kinderen
zijn er naast de MiniStek boeken om te

lenen!

Van 15 juli t/m 2 augustus heeft de
Stek doordeweeks vakantie. 
Zondags gaan onze
samenkomsten om 10.30u
natuurlijk wel door!



GET PLUGGED IN

KVN SUMMERTIME

G R O E I C U R S U S
Hoe bouw je aan een relatie met Jezus? Deze
studie helpt je dat heel praktisch te doen, stap
voor stap. Deze studie wordt als vervolg op de
AlphaCursus aangeboden.

K 2 5
Gebaseerd op 1 Korintiërs 2:5: ’.... uw geloof moest
niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de
kracht van God.’
In een K25-jaar leer je om vanuit de kracht van
God en Zijn woord te leven. 

2 2 2
In een 222 jaar leren we discipelen worden die
toegewijd zijn aan het eigen maken van Jezus
onderwijs, om zo ook door te kunnen geven aan
anderen. Het uitgangspunt van de studie is 2
Timotëus 2:2: ’geef wat jij hebt geleerd door aan
betrouwbare mensen.’

D A A D K R A C H T
We duiken een prachtig gedeelte in; 2Petrus 1:3-
11 herinnert ons eraan dat God in alles voorzien
heeft zodat we deel kunnen nemen aan Zijn
goddelijke natuur. De mogelijkheid om
daadkrachtiger te leven ligt dan ook binnen
bereik.

W I J Z I J N K E R K
Een studie over het wonder van kerk zijn, zoals
God bedoelt. Aan de hand van het Bijbelboek
Efeziërs verdiepen we ons in wat kerk-zijn is. Wie
zijn we als kerk van Jezus Christus en waartoe
worden we geroepen?  #wijZijnkerk

BOEKEN

De Vergeten God 
Francis Chan neemt ons mee in de
noodzaak om ruimte te bieden aan de
Heilige Geest. Welk verschil dat kan
maken in onze persoonlijk levens en ons
leven samen als kerk.

Er is ook de mogelijkheid om deel te
nemen in een kleine groep rond de
volgende boeken:

Vermenigvuldigen – Chan & Beuving
Francis Chan en Mark Beuving over waar
we als kinderen van God voor
gemaakt zijn. Discipelen te worden, die
discipelen maken.

Vrij van mijzelf - Sharon Hodde Miller
Onze egocentrische cultuur treft elk
terrein van ons leven; onze relaties,
roeping, zelfbeeld, zelfs ons geloof. In
Vrij van mijzelf laat de auteur ons
kennismaken met een grotere, op
Jezusgerichte visie .

Vanaf september is er de
mogelijkheid om te starten met een
kleine groep. Alle kleine groepen
komen wekelijks bij elkaar.
De hele zomer kun je bij de
informatietafel de verschillende
studies en boeken inzien.



S T A R T Z O N D A G
Zondag 1 september starten we ons nieuwe seizoen met een
gezamenlijk ontbijt. Een mooi moment om elkaar weer eens
wat  uitgebreider te spreken en te genieten van wat God ons
schenkt in elkaar. Om 9.30 uur gaan we aan tafel.

Samen zijn wij 

Uw gezin, 

samen aan 

Uw hart. 

Verschillende

namen, 

maar 1 in Uw

naam. 

Heer, wij eren U.

T A A L ,  V O R M ,  T H E O L O G I E
Woensdagavond 4 september houden we een gezamenlijke
start om aan de slag te gaan met onze taal, vorm en theologie.
Wat is onze theologie en hoe geven we die vorm, ook in onze
antwoorden naar elkaar toe. Het belooft een bijzonder
moment te worden. We beginnen de avond door de maaltijd
met elkaar te delen. Neem allemaal wat mee om te delen.
Start is om 18.30 uur. Red je 18.30 uur niet, sluit gerust aan om
19.30 uur. Geef je op!

A L P H A C U R S U S
Op 5 september is de Informatieavond van de
Alpha. Onder het genot van een hapje en een
drankje, krijg je een korte impressie van de
inhoud van de Alpha Cursus. Er is ook ruimte
om al je vragen te stellen. Iedereen die opzoek
is naar antwoorden over het christelijk geloof of
de relatie die je met Jezus kunt bouwen, is van
harte welkom. De avond begint hier in de Stek
om 19.45 uur. 
De cursus zelf begint op 12 september.

R E Ü N I E  S U M M E R C A M P
Op 6 september is de reünie van ons
SummerCamp.  We starten om 18.30 met friet. 
Be There!

KVN SUMMERTIME

SAVE THE DATE: 
WIJZIJNKERK-WEEK


