
Uitleg reserveren  
 
Via de link op de website kom je in het reserveringssysteem.  
Let op; dit is hetzelfde systeem als voor de zondag, laat je daarom niet afleiden 
door de corona checkvragen. Je moet deze wel aanvinken om door te gaan. 
Je hoeft niet naar De Stek te komen, je bidt gewoon thuis. Het gebed brengt 
ons in verbinding met God en elkaar. Om 18.00 uur start de gebedsketting.  
 
We vragen je om het eerst volgende groene vakje te reserveren, zodat de 
ketting aaneengesloten blijft.  
Dit zijn de tijden om te bidden: schakel 1 (S1) bid van 18.00 tot 18.30 uur, 
schakel 2 (S2) bid van 18.30 tot 19.00 uur etc….  
 
S1  18.00 
S2 18.30 
S3 19.00 
S4 19.30  
S5 20.00 
S6 20.30 
S7 21.00 
S8  21.30 
S9 22.00 
S10 22.30 
S11 23.00 
S12 23.30 
S13 24.00 
S14 0.30 
S15 1.00 
S16 1.30 
S17 2.00 

S18  2.30 
S19  3.00 
S20 3.30 
S21 4.00 
S22 4.30 
S23 5.00 
S24 5.30 
S25 6.00 
S26 6.30 
S27 7.00 
S28 7.30 
S29 8.00 
S30 8.30 
S31 9.00 
S32 9.30 
S33 10.00 
S34 10.30 

S35  11.00 
S36 11.30 
S37 12.00 
S38 12.30 
S39 13.00 
S40 13.30 
S41 14.00 
S42 14.30 
S43 15.00 
S44 15.30 
S45 16.00 
S46 16.30 
S47 17.00 
S48 17.30 
 
 

Na je reservering krijg je een bevestiging in jouw mail, met daarop de tijd die je 
gereserveerd hebt. 
 
Gebedspunten 
 
We bidden gezamenlijk voor Gods kerk hier in de Liemers, in Nederland en over 
heel de wereld. 
 



• Dank God voor het wonder van een leven met Hem en de zegen die Zijn 
aanwezigheid in onze levens brengt. Dank Hem dat Hij ons tot schild is. 
Dat Hij ons ziet en genade schenkt. 

• Bid voor hongerige harten om God te kennen en zoeken. 
• Bid of Hij heel Zijn kerk wil bepalen bij onze waarde, ons doel en de kracht 

van waaruit wij mogen leven.  

• Bid of onze ogen geopend mogen worden voor Zijn waarheid. Dat we 

vandaar uit zullen leven. 

• Bid dat we beschermd worden van de invloeden die ons van God afdrijven. 

Bid of we Hem zullen blijven zoeken en strijders worden in gebed. 

• Bid of al Zijn kinderen zullen erkennen dat Hij God is, verheven boven de 

volken, verheven boven de aarde. Dat wij Hem de plek geven die Hij 

verdient. 

• Bid dat gelovigen van alle denominaties zich naar elkaar zullen uitstrekken 

om als 1 lichaam te functioneren; dat we onze krachten zullen bundelen; 

zodat de wereld zal zien dat Jezus leeft.   

• Bid voor de onderlinge eenheid en een liefde die door alles heen 

standhoudt.  

• Bid voor Geestgevulde levens, alertheid en kracht om het goede te blijven 

doen.  

• Bid dat we zullen opstaan om het goede te doen, juist nu. Open onze ogen 

om te zien hoe we kunnen dienen. Geef inzicht, creatieve ideeën en ook 

de daadkracht om stappen te zetten. 

• Bid of Zijn Geest ons een diep besef mag geven van de kracht die God aan 

ons schenkt; bid voor overwinning in levens; in moeilijke situaties, in 

gebroken relaties; in moeite en strijd.  

• Bid of we brengers van hoop zullen zijn, voor bewogen harten om mensen 

echt te zien; voor open deuren om te getuigen. Bid of Gods Geest ons mag 

inzetten en leiden.  

• Bid of God deze omstandigheden wil gebruiken om Zijn schepping te doen 
terugkeren naar Hem die het begin en het einde is, de Schepper van het 
heelal.  

• Bid of wij onze blik op Christus zullen houden. Dat we ons verborgen 
weten in Hem en ons hoop en zekerheid in Hem weten te stellen. 

• Bid voor eenheid in onze families en gezinnen; dat we de verschillen van 
meningen of beleving in ons geloof, niet tussen ons in laten komen.  



• Bid of we samen leren leven vanuit de krachtige werking van Gods Geest 
in ons en leren staan op Zijn macht en overwinning! 

• Bid of wij de nood om ons heen zullen zien en bereid worden om Zijn 
handen en voeten te zijn in deze gebroken wereld.  

• Bid of Zijn liefde zichtbaar wordt door onze woorden en daden en dat 

daardoor mensen God zullen zien en gaan volgen.  

• Bid dat we elkaar hoog weten te houden, respecteren en vergeven. 

• Dank Hem dat wij door Hem gekend zijn; dat Hij ons bevrijdt, ons heel 

maakt en vreugde geeft.  

• Bid dat Zijn Geest ons mag helpen om in Hem geworteld en gegrondvest 

te blijven. Bid voor overwinning van destructieve patronen, gebroken 

relaties, voor zuivere keuzes en inzicht.  

• Bid dat we doeners van het woord woorden; voor blijheid, gastvrijheid, 
onderlinge liefde en passie voor God.  

• Bid of Gods Geest ons wil helpen om afhankelijker van Hem te worden; of 
God ons dorstig wil maken om de Geest toe te laten, zodat Zijn kracht 
zichtbaarder in ons wordt. Dat we veel vrucht mogen dragen tot eer van 
Zijn naam. 

• Bid voor onze jongeren en kinderen dat zij Jezus zullen binnenlaten en 
Hem lief krijgen op een jonge leeftijd. Dat zij andere keuzes durven te 
maken dan hun generatiegenoten. Bid voor bescherming.  

• Bid voor de komende tijd: voor alles wat wij nog niet zien, maar wat God 
al wel bedacht heeft; dat we Gods wil zullen begrijpen en de stappen 
durven zetten die Hij van ons vraagt.  

• Bid of God ons moedig wil maken om ons uit te strekken naar grotere 
dingen, of Hij onze harten wil vullen met vertrouwen; en bid of Hij 
wonderlijke dingen wil doen door onze levens heen om Zijn kerk te 
bouwen tot eer en glorie van Zijn heilige naam!  
 
 


