ONE PUZZEL week 6: Lichaamsdelen in muziek

Uit welke opwekkingsliederen komen deze zinnen? Schrijf het nummer van het lied achter de zin. Stapeltel
daarna de cijfers op de volgende manier: Opwekking 456: 4+5+6=15 -> 1+5=6

Zorg dus dat je altijd weer op 1 getal uitkomt. Vul dat getal in op de juiste plek in het codrdinaat hieronder.

A. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen.. A=
B. Het is Zijn bloed dat redding biedt B=
C. Als ik mijn hand in Zijn hand leg... C=
D. De woorden van ons hart gaan naar U uit D=
E. Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt E=
F. Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt F=

G. En elke knie zal buigen, voor de Leeuw en voor het Lam G=
H. Hij zag je elk moment en telde elke traan H=
I. De zee verheft haar stem =

J. De Heer is ons huis, en onder ons zijn eeuwige armen J=

K. Ik hef mijn ogen op naar de bergen K=
L. U legt Uw handen op mij L=
M. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan M=
N. Met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon N=
0. Mijn leven rust in de palm van Uw hand 0=

COORDINAAT: HD.EAO(N-2)1J,L.FMKGBC

(Let op: vergeet niet de punten en de komma in te vullen op GoogleMaps voor het juiste coordinaat!)

HINT: Hier staat hij echt altijd buiten...

Mocht je er écht niet uitkomen met de puzzel of het codrdinaat, stuur dan een appje naar: 06-24419572
(Geohelpdesk Aline)



